1 MAYIS'TA 1 MAYIS ALANINA! / 


İşte yine 1 Mayıs geldi. Yi- e alanlar işçi seli ile dolacak. Yi- e BİRLİK DAYANIŞMA VE ÜCADELEMİZ  haykırılacak. 
ine parababalarının yüreklerini orku saracak. 
Evet 1 Mayıs'ta 1 Mayıs Aa- 
'na dolacağız, BİRLİK ve DA-ANIŞMAMIZ için, MÜCADE- 
E azmimizi pekiştirmek için. 
1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanı'na 
dolacağız, öfkemizi haykırmak, teklerimizi dile getirmek için. 

1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanı'na 
dolacağız. Geçen yıl şehit edilen yoldaşlarımızı anmak için, anılayaşatmak için. 

1 Mayıs. 1978 daha büyük, 
daha anlamlı olacak. Ve 1 Mayıs 


8 daha ok ko acak 


Türkiye Basın Sanayi İşçileri Sendikası yayın organıdır 


şañlarına. 

"Mayıs 1978'i daha büyük bir coşkuyla, ama daha temkinli kutlayacağız. Ölüm ve cinayet cetelerinin oyununa gelmemek için daha temkinli, daha tetikte olacagız ve tüm oyunlarını bozarak parababalarının, haykıracağız: 1 
Mayıs resmi tatil olmalı ve tüm ekonomik, demokratik ve politik haklarımız verilmelidir! 

En başka da faşist mihraklar dağıtılmalı, katiller yakalanip cezalandırılmalıdır. 

Lokavt yasaklanmalı, RE-FERANDUM bir an önce çıkarılmılıdr. 

Asgari ücretten vergi kesilerzin ne) ünl a 


rilerek emekçilerin £ırtında 


yük kaldırılmalıdır. Ateşten bir 


gömlek haline gelen pahalılığın durdurulması için çalışmadan milyarlar kazananların vurgunları önlenmelidir. = 

1 Mayıs 1978'in daha büyük 
bir adım olabilmesi için bu taleplerimizin hükümete bildirilmesi lazımdır. Basın - İş olarak tüm sendikaları, tüm ilerici örgütleri bu talepler için ortak davranma- ya çağırıyoruz. 

1 Mayıs'ı ancak böyle pratik bir adım olarak değerlendirdiğimiz takdirdedir ki bu şanlı gün daha büyük bir anlam kazanacak, daha çok etki yapacak, 


daha çok vankı bulacak 


MR mağ. e 


NEZ 


RİLMEDE 
GÖREVLER 
LEMEZ ! " 


ECEVİT HÜKÜMETİ VE 
DARALAN ÇEMBERLER 


GYK ÜYESİ MEHMET KOMŞU 


Türkiye uzun bir süredir giderek yugunlaşan bir sosyo - ekonomik krizin sancılarını yaşıyor. Dünya kapitalist sisteminde başlayan bunalımın geri bırıktırılmış ülkelerde yansıması olarak niteleyebileceğimiz bu sosyo-ekonomik krizin Türkiye'de yolaçtığı sosyolojik olayların önümüzdeki günler içinde daha da yoğunluk kazanacağı kuşkusuzdur. 

Bunalım sanayileşmiş batı ülkelerindeki uluslararası tekellerin geri biraktırılmış ülkelerde ekonomik ve politik müdahalesini artırmasına neden olurken bu ülkelerdeki sosyo-ekonomik krizin daha da derinleşmesine yolaçacaktır. 

Enflasyon oranının yüzde 40'ın üstüne ulaştığı ve uluslararası tekellerin istemi doğrultusunda çok yüksek oran-İı devalüasyonu gerçekleştirmiş Türkiye tüm yapısıyla tehlikeli bir krizin eşigine getirilip bırakılmış bulunmaktadır. Giderek artan işsiz sayısı ve her 


yönüyle çöken ekonomik sistemi nedeniyle Türkiye'de yer yer büyük halk yıgınlarının toplumsal tepkileri başlamıştır. Bu olumsuz etkenler nedeniyle büyük bir hızla politize olan toplumun istemlerini karşılamakla yükümlü hükümet göründüğü kadarıyla bu gelişmenin çok gerilerinde bulunmaktadır. 

Ecevit hükümeti kapitalist sistemde başgösteren bu bunalımı Türkiye'nin sosyo-ekonomik gerçeklerinden soyutlamaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bu sistemle olan bağımlılığı hatta bundan da öte iç içeliği nedeniyle bu soyutlama çabası krizin daha da yoğunlaşmasından başka bir işe yaramayacaktır. 

Ekonomik alanda başgösteren bu krizi doğal olarak geri bıraktırılmış Türkiye'de büyük halk yığınlarının daha da yoksullaşmasına neden olmgaktadır. İçinde bulunduğu kapitalist sistem gereği Türkiye ekonomisi içinde düştüğü bu bunalımın faturası bir anlamda halka ödetilmektedir. 

Sosyo - ekonomik krizin Türkiye üzerinde giderek derinleşmesi karşısında burjuvazinin sözkonusu krizin sosyo-politik tepkilere dönüşmesini önlemek ve toplumun politize oluşumunu engellemek amacıyla icazet verdiği Ecevit hükümeti şimdi bu gerçeğin teorik ve pratik ögelerini yaşamaktadır. Burjuvazi bir deyimle Ecevit'in etrafındaki çemberi daraltmaktadır. Bu anlamda ilk olarak sosyal demokrat yaklaşımı ile geniş halk yığınları ve solu politik desteğini sağlayan Ecevit'i bu güçlerden soyutlamak için başlattığı girişimlerden ilk sonuçlarını alma-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EMEKCİ ARKADAŞ 


” 


FEN FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ 
VE TEMSİLCİLER MECLİSİ 
BAŞKANI ALİ RIZA GÜZEL 


Dünya kurulduğundan bu yana, çeşitli insan toplulukları ve bu insan topluluklarının gereği Düzenler var olmuş- tur, 

Bu düzenlerin ilki özel mülkiyetin olmadığı, birbirini sömüren, birbirinin sırtından geçinen insanların olmadığı ilkel komünal toplum idi. 


ya başlamıştır. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta içinde fanatik sağ örgütlerin katliam biçimine dönüşen saldırılarını protesto amacıyla işi birakma biçimin- de kısmi bir eylem düzenleyen DİSK'in bu hareketi Ecevit tarafından ağır bir biçimde eleştirildi. DİSK Başkanı'nın yanıtı ile CHP - DİSK ilişkilerinde politik yönlü bir anlaşmazlık meydana geldi. 

İkili oyunun bu aşamasında DİSK ile CHP'yi karşı karşıya getirmeyi bir ölçüde başaran Burjuvazi sol güçlere 


| karşı sürdürülen saldırıların boyutlarını 


daha da derinleştirerek solu Kendini savunma durumuna getirme çalışmalarını artırdı. Saldırılar karşısında kendini savunma durumuna sokulan solun bu tavrını Kamuoyuna "anarşi durmuyor" veya "tırmanıyor" olgusu biçiminde ajite eden sağ güçlerin başarı sağladıkları başta Ecevit olmak üzere hükümetin bu konudaki tutumlarından belli olmaktadır. 

Ecevit'in bu tür saldırıların biçimselliğinden çok hangi amaca yönelik provakasyonlar olduğunu gösteren kanıtları en kısa zamanda değerlendirmesi gerekmektedir. Aksi halde Ecevit bu çemberlerin içinde burjuvazinin istediği biçime girmek zorunda kalacaktır. 


İkincisi, Köleci toplumdu. Güçsüz olanı, parası olmayanı para ile bir başkazengine satmak, boğaz tokluğuna çalıştırmak gibi. 

Üçüncüsü ise Feodal Düzendi. İnsanlar Köleci düzeni aşmış. (Yıkmış) Feodal düzene geçmişti. Bunda yine, AĞalar, Feodal Beyre başta, öte yan- da, Alın teriyle geçinenler, Beylerin topraklarında çalışanlar hep sep sefalet içinde yaşamını sürdürmüşlerdi. 

Ve toplum, kapitalist Düzene geçti yani Burjuva düzenine, içinde bulunduğumuz düzene geçti. Ne oldu, yine işsizlik, Haksızlık ve Alın teri ile geçinenler sefalet içinde yoksul. 

Bu düzenden bir kaç örnek vereyim. 

Nişantaşı, Taksim, Şişli, Boğaz ve Kadıköyün Burjuva kesimlerinde yaşavanların, yolu, parkı, tiyatrosu gayet güzeldir, iyidir. Suyu ceryanı kesilmez. 

Onların çocukları en iyi okullarda okur ve onların çocukları Burjuva eğitimi en iyisiyle spo eğitimi de görür ) 

Ya bizim çocuklarımız, Bizim Binbir güçlükle kazanıp getireceğimiz birkaç kuruşla yaşamlarını sürdürmeye çalışanlar. 

Niçin arkadaşım, çalışan biz oldugumuz halde neden insanca yaşamak bizim de hakkımız olmasın?. Düşün bir kez, Tüm çalışan Emekçiler üretimi durdururlarsa onlar yani çalıştıranlar acaba bu şekilde bizden farklı yaşıyabilirler mi? 

İşte Emekçi Arkadaşım biz ve çocuklarımızın insanca bir yaşam sürebilmesi için öyle bir düzen var ki, bu düzen tüm bu çelişkileri yok edecek gerçekten işçi sınıfının yani çalışanın, Alın teri dökenin Düzeni olan Sosyalist Düzendir. 

Emekçi Arkadaşım sosyalizm yolunda gerekli çabayı sürdürebilmemiz gerekmektedir. Bunun için de, ALA” mokratik Ekonomik kitle örgütümüz olan sendikamıza daha bir sıkı sarılmak, örgütümüzdeki Eğitim çalışmalarına, Toplantılara daha bir candan gelmek çalışmalar yapmak, sosyalizm yolunda ilk adım olarak şekilleneceği gibi Tüm işçi sınıfına örnek olacaktır. 

Yayaşın işçi sınıfının birliği Yaşasın sosyalizme giden yol, Yaşasın Sosyalizm!.. 


İşçi 
Sözlüğü 


GENEL GREV: 

İşçi sınıfının mücadele tarihi çok uzundur. Kapitalizmin ortaya çıkmasıyle başlıyan işçi-işveren sınıfları mücadelesi Marks'ı yaratıp marksizmi geliştirinceye ve sınıf mücadelesini bilimsel temele oturtuncaya kadar birçok aşamalardan geçmiş, birçok biçimlere bürünmüştür. 

İşçiler bu mücadelelerinde en çok grev silahına başvurmuşlar, sendikalar 


ve çeşitli örgütlenmelerle genel grev örgütlemelerine gitmişlerdir. 
Ancak bu mücadeleler -gerek Markx'- tan önce gerek Marks'tan sonra - birçok yanlış yönlere sapmıştır. 


Genel grev, kısaca, bir ülkede tüm işçilerin -ya da önemli bir kısmınınayni anda bütün işkollarında greve gitmeleridir. Genel grev ekonomik amaçlı olabileceği gibi siyasi amaçlı da olabilir. Birçok ülkede yasal bir eylem olmasına rağmen Türkiye'de yasaklanmıştır. 

Genel grevin başarılı olabilmesi için mutlaka işçi sınıfın, halka yarar sağ- 


layabilmesi için mutlaka işçi sınıfın siyasi partisinin yönetim ve denetiminde olması gerekir. Parti yönlendiriciliğinde olmayan bir genel grev, kurmay bulunmadan girişilen bir savaşa benzer. Sendikalar liderleğindeki bir genel grev ise anarkosendikalizm olur. 
Sendikalizm gibi anorko-sendikalizm de işçi sınıfı bilimince sapık bir eğilim 


olarak mahkum edilmiştir. 
SENDİKALİZM: 
Ekonomizm, Tradünyonizm gibi 


isimlerle de anılan bu akım, daha çok birinci dünya savaşına kadar İngiliz sendikacılığı tarafından temsil edilmiş- 


tir. Sendikalizm akımı işçi sınıfının mücadelesini sırf ekonomik alana hapsetmekte, mücadelenin siyasi yanını inkâr etmekte, ya da görmezden gelmekte; mücadele örgütü olarak sendikaları yeterli görmektedir. 


ANARKO SENDİKALİZM: Sendikalizm gibi anorko-senkikalizm de işçi sınıfı mücadelesinde sapık bir eğilimdir. Ancak sendikalizmin tümüyle ekonomik mücadeleye batmasına karşılık anarko-sendikalizm ekonomik mücadeleyi tümüyle reddeder ve siyasi mücadeleye sıçrar. Siyasi mücadele için de sendikaları yeterli görür. 
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ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 
HIZLA GELİŞİYOR 


300 Hür Dağıtım işçisi 


r * 


ile 


200 Duran Ofset işçisi saflarımızda 


HÜRDAĞITIM, ATLAS OFSET A.Ş. (İZMİT), ATLAS OFSET KOM. ŞTİ. (İSTANBUL) VE DURAN OFSET İŞÇİLERİ BA-SIN - İŞ'TE KENETLENDİ! ` 


61. Genel Kurulumuzdan bu yana büyük bir hızla devam eden örgütlenme çalışmalarımız bütün şubelerimizde bir sıçrama yapmış ve sonuçlanmaya başlamıştır. 

Birçok işyerinde birden yürütülen çalışmaların en önemlilerinden Hür Dağıtım, Atlas Ofset A.Ş. (İzmit), Atlas Ofset Kom. Şt. (İstanbul), Duran Ofset, Güneş Matbaacılık'ta prosedür çalışmaları tamamlanmış, yetki müra- 


caatı yapılmıştır. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana ve daha birçok şehirde şubeleri bulunan Hür Dağıtım'da örgütleme çalışmaları işverenin şiddetli ve çok yönlü baskı ve engellemeleri ile daha da güçleşmiş, ancak işçilerin birliği ve kararlılığı bütün tehdit ve oyunları boşa çıkarmıştır. Sıkılı bir yumruk gibi olan işçiler işverenin baskı ve tehditleri yanında, "sendikaya girmeyin 


DMO SÖZLEŞME 
GÖRÜŞMELERİ 
SÜRÜYOR 


DMO ile ilgili haber geçen sayimızda 


teknik bir hatadan dolayı karışmış, yanlış çıkmıştır. Karışıklık anlam yanlışlıklarına da yol açmıştır. İzmitli arkadaşlarımızdan özür dileriz. Yazıyı yeniden yayınlıyoruz. 


Devlet Malzeme Ofisi İstanbul ve İz- 


mit işyerlerinin Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. 

13 Mart 1978 günü ilk toplantısını 
yapan taraflar her üç işyeri için de ortak görüşmeleri sürdürme kararına varmışlardır. Maddeler üzerindeki görüşmelere 4 Nisan 1978 günü başlayacak 


, 


ne isterseniz verelim", "sendikadan çıkın İşyerini size verelim, siz işletin" vs. şeklindeki vaatlerine de kanmadılar. Örgütsüz kalmakla köle kalacakları bilinciyle birliklerini gozmadiılar. 
Toplam 300 kişinin çalıştığı Hür Dağıtım'da yetkinin kesinleşmesi. ile başlayacak sözleşme görüşmelerinin çok çetin geçmesi beklenmektedir. 


olan taraf yetkileri ilk tur bitene kadar birbirini izleyen günlerde toplanacaklarin: açıklamışlardır. 

Üyelerin söz ve karar sahibi olması ilkesinin demokratik merkeziyetçi anlayışıyla hayata geçirmek üzere oluşturulan "Toplu Sözleşme İrtibat Komite"'si ilk tur görüşmeler bittikten sonra ortak olarak toplanarak görüşmelerde varılan sonuçları değerlendireceklerdir. 


İzmit Şubemizin önemli faaliyetlerinden biri olan DMO işyerindeki du- var gazetesi komitesi değişmiştir. 

Yapılan değişiklikle Komiteye şu arkadaşlar seçilmiştir: 

Refik Erencan 

Ali Buğdaycı 

Orhan Günister 

Mehmet Küçükgençay 

Şevki Baş 


ARKADAŞIMIZ 
HEYYAM 
DEMİRER 

YARGILANDI 


Yeni Ses'in Ağustos 1977 tarihii savısında çıkan bir yazıdan dolayı “hükümetin manevi şahsiyetini tahkir" gerekçesiyle dava açılmış ve sorumlu müdürümüz Heyyam Demirer yargılanmıştır. 

29 Mart günü yapılan ilk duruşmada Heyyam Demirer'in sorgusu yapılmış, duruşma Temmuz 1978'e ertelenmiştir. 


1 Mayıs siyasi partilerle birlikte kutlanacak 


I Mayıs 1978” ilk kez, DİSK ile sosyalist partilerin birlikte kutlayacağı 1 Mayıs olacak. 

Geçen yılki provokasyon ve saldırıları da gözönünde bulundurarak, DİSK, bu yıl 1 Mayıs hazırlık çalışmalarına sosyalist partilerin de katılmasını kararlaştırmıştır. Sosyalist partiler de aynı yönde istek belirtince DİSK Yürütme Kurulu ile Sosyalist parti ve eğilim temsilcileri bir dizi toplantılar yaparak çeşitli karar- 
2 


lar aldılar. 

Toplantıya sunulan bellibaşlı öneriler şunlar oldu: 

— 1 Mayıs hazırlıklarını yürütmek için DİSK'ten, sosyalist partiveeğilimlerden, ve demokratik örgütlerden gelen temsilcilerden oluşacak bir Temsilciler Meclisi kurulmalı. Bu Meclis kendi içinden demokratik usullerle ve 


DİSK yetkilisinin başkanlığında ' „bir Yürütme Kurulu seçmeli. Bu 


yürütme Kurulu yaptığı çalışma- 


larla ilgili Temsilciler Meclisi'ne hesap vermeli. 

— Çalışmalara sosyalist partiler yanında partileşmemiş eğilimler de katılmalı. 

— Tek tip afişleme yapılmalı. 
Bütün gruplar sokak afişlemesin- de DİSK afişini kullanmalı kendi afişlerini kapalı yerlere asmalı. 

— Güvenlik önlemleri ve diğer nazırlıklar ortak yürütülmeli, ça- 


lışmalara tüm sosyalistler de ka- 


tılmalı. 


Bu önerilerden birincisi dışında hepsi kabul edilmiştir. 

İstenilen düzeye ulaşmasa da, DİSK'in 1 Mayıs 1978'in hazırlıklarına sosyalist parti ve eğilimlerin de katılması yaklaşımında bulunmasını olumlu bir gelişme olarak karşılıyor, bunun ülkemiz 


somut şartlarının en uygun çalış- 


ma biçimi olduğunu kabul ederek daha ileri noktalara varmasını diliyoruz. 


İşçi sınıfının gerçek kurtuluşu için ekonomik ve politik örgütlerde örgütlenmesi ve sinıflar savaşında bilinçli bir şekilde yerini almasını para-babaları binbir baskı ve şaşırtmaca ile önlemeye çalışırlar. 

Yalnız para-babaları mı? Kimi uşak ruhlu satılık kişiler de bu gayretkeşlikte yer alırlar. 

Aşağıdaki küpür bu tür uşakların marifetlerinden biridir. İşverenlere "bana para verin, size sendikal faaliyeti önceden haber vereyim" diyor. 

İşçi sınıfımız örgütleme çalışmaları engellemiye çalışan bu fareleri elinin tersiyle bir kenara ite ite yoluna devam edecektir. 


İŞVEREN 
UŞAKLARI 


İŞÇİ SINIFININ 
ÖRGÜTLENMESİNİ 
DURDABİLİR Mİ 


BUNT 


BASIN TANITMA, TETKİK, HABER İLETME 


ve KUPÜR DERLEME AJANSI Telefon : 26 37 55 


Sayın ligili, 


Büromuz 25 seneden beri geniş çapta Türk Basınını tetkik ederek, ilgi duyduğunuz tüm konularda kupür derlemektedir. Bu arada iş yerlerini toplu iş sözleşmesine çağıran ilanlar yayınlanmaktadır. 

Malümunuz üzere sendika ilanı, bilhassa gözden kaçacak ve trajı az, bayilerde satılmayan gazetelere vermektedir. Bu ilan çıktığı günden sonra 6 iş günü içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne itirazda (o ilan ile bilikte ) bulunmanız gerekmektedir. 

Aksi halde sendika iş yerinizde üyesi bulunsun yada bulunmasın yetki almış olacaktır. Yetki alınca iş yerinize serbest girip çıkma ve işçileri kayıt etme imkânlarına sahip olacaktır. 

Bize abone olduğunuz takdirde, bu ilan sizlere hemen telefonla bildirilecektir. Gazete ve kupürde posta ile gönderilecektir. 

Bu güne kadar yüzlerce müesseseye bu hizmeti yapmış bulunuyoruz. Bu sā- 

sendika iş yerlerinde yetki alamamakta ve iş huzurunuz da sağlanmış bir a Sizlere hizmet İçin bir Telefon kâfidir. 
İşlerinizde başarı ve huzurlu bir çalışma dileriz. 


Saygılarımızla. 
BUNT AJANSI 


MTIB arkasi Tasvir Sokak Çınar Han Kat 4 No, 405 Cağaloğlu - İstanbul 


VERGİ YASALARI 


Yeni vergi tasarıları için hükümet sözcüleri ikide bir: "Asgari geçim indirimi asgari ücret düzeyine çıkarıldı" diyorlar. Asgari ücretler bundan böyle dondurulduysa doğru söylüyorlar. Son zamlardan ve 96 33'lük develüasyondan önce Devlet Planlama Teşkilatı asgari ücretin 5500 lira olması gerektiğini açıklamıştı. Hükümet, para—babaları ve sahte işçi temsilcileri asgari ücreti devletin önerisinden 2200 lira daha az tespit ettiler. Aylık 3300 lira olduğu asgari ücret. Şimdi hükümet "sadece işçi ve memurların 3300 liralık ücretinden vergi almayacağım" demiyor da 


KİMİN İCİN 


YENİSES, SAHİBİ : 


Türkiye dış bor 


İngiltere'de yayınlanan EUROMO-NEY adlı derginin Mart sayısında yer alan "Avrupa Piyasasının Hasta Adamları" başlıklı bir yazıda, Türkiye'nin dış borçlarının toplam (ödeme vadesinin dolmasına bir yıldan az süre kalanlar dışında) 6 milyar 520 milyon dolar olduğu açıklanmıştır. Ödeme vadesinin dolmasına bir yıldan az süre 
kalan borç miktarı ise 7 milyar 982 
milyor dolardır. (Türk lirası olarak toplam 362 milyar 550 milyon lira) 

Aynı yazıda "Bankaları En Çok 

Kimler Kaygılandırıyor?" başlığı altında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke sayılmakta ve bunrlarda eh önde 


ların 1977-82 yılları arasındaki borç ödeme programları verilmektedir. 

Tabloda görüleceği gibi Türkiye 
7 ülke arasında -birinci sırayı tutmaktadır. 

Türkiye bu programa göre 1978 
yılında 401.9 milyon dolar, (10 milyar 577 milyon TL) 1979 yılında 
430.3 milyon dolar (10 milyar 475 
milyon TL.), 1980 yılında 405.4 
milyon dolar (10 milyar 135 milyon TL), 1981 yılında 345 milyon dolar 
(8 milyar 627.5 milyon TL.), 1982 
yılında da 344.8 milyon dolar (8 milyar 620 milyon TL.) ödeyecektir.. 


BANKALARI EN ÇOK HANGİ 
ÜLKELER KAYGILANDIRIYOR? 


ii LE 


1977-1982 psi ii MEE 


185.9 | 212.8 
134.2 | 154.6 43.5 


Kaynak: Dünya Bankası ve Errei tahminleri, Not: 1) X = Bilinmeyen borç 
2) Kısa vadeli eker t RT md hesap dışı ma 
Türkiye'nin borç tablosi anane bir yeon az kalmış 7 
milyar 982 milyon dolarlık kısa vadeli Sa ya Birinci sıradaki sayılar alar opan Dorlar ikinci | sıradakiler ise, yalnızca ticari olan ları göstermektedir. 


EUROMONEY ADLI DERGİNİN KAPAĞI. BORÇLU ÜLKELERİ UÇU-RUMDAN AŞAĞI SARKMIŞ DURUMDA, ALACAKLILARI YUKARIDA İPİ ÇEKERKEN (KURTARICI) POZUNDA GÖSTERMEKTEDİR. 
KAPAĞIN ALT TARAFINDA İSE ŞU SÖZLER YAZILI: "BU ALA-CAKLAR 14 MİLYAR DOLAR TUTARINDADIR. PEKİ, BU ÜLKELE- 


RİN BEDELİ NE KADARDIR?" 


e 


 —ş 


“asgari ücretten vergi kesilmeyecek" diyerek kelime oyunuyla vatandaşı kandırmaya çalışıyor. 

Seçim meydanlarında en keskin "halkçı" nutukları hiç dillerinden düşürmeyenler şimdi neden böyle kelime oyunlarına başvuruyorlar, "vergi iadesi, gümrük indirimi, teşvik vb." yollardan memleketi soyanların yakasına neden yapışılmıyor, yahut yapışabilirler mi? 

Yapışamazlar. Çünkü milyarder parababalarının adamlarına dayanarak, onlara güvenerek hükümet olmuşlardır. 


Türkiye Basın Sanayi işçileri Sendikası.adına Burhan Şahin *' YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: 


Heyyam 


Demirer * TEKNİK DÜZEN : Basın - İş Basın-Yayın Dairesi * YÖNE- 


TİM YERİ , 
Tel. : 
Matbaası * SON BASKI TARİHİ: 


26 30 24 - 26 30 25 * DİZGİ: Emin Alakuş * BASKI: 


:Divanyolu, Klodfarer Cad. No: 12/2 Cağaloğlu - İstanbul 


Öz - Akın 
3 Nisan 1978 


Halka dayanarak değil. Onlar neyi nasıl isterlerse öyle yapacaklardır. İsteseler de "halktan yana" olamayacaklardır. Ta ki proletarya partisi öncülüğünde Halk Cephesi örgütlenip, küçük burjuva yığınlar ve kimi vahşi burjuvalar cepheye kazanılasıya kadar. 

Ancak gerçek halk hükümeti parababalarının yakasına yapışacak, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacak, en az kazanandan ise hiç vergi almayacaktır. Ayrıca dolaylı vergi denen soygunculuğua da son verilecektir. 


